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Stille Week 

Woensdag 1 april 2026, Sint-Martinuskerk Halsteren 
 

Thema:  
 

“Kijk door Jezus ogen” 
 

 
 

Stilte bij het binnenkomen, bij het plaatsnemen en bij het verlaten van de 
kerk is een goede gewoonte in de Stille Week 

    
   Verzorgd door: mevr.   Gea Ros- Peters  
                             mevr.   Lucy Moerland-van Dijke 

     Orgel:   Edu de Goffau 
 Koster  Ann  Tuynman 
 Dhr.     Jan Kleinjan 
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  Lied van de Stille Week: Lied 552 “Dit is een dag van zingen” 
 
VOORBEREIDING 
 
De kaarsen worden aangestoken met het Licht van de Paaskaars. 
 
Bemoediging 
Voorganger : Onze hulp is de Naam van de Heer 
Allen   : Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed 

Hier zijn we Eeuwige, met heel ons hebben en houden, 
met de smetten van de schuld, 
met de krassen van het leed, 
met de barsten van het lot, 
maar ook met de gloed van verwachting 
en de adem van de hoop. 
Neem ons zoals we zijn. 
Amen. 

 
Zingen: Lied 552: 1, 2 en 3 (Lied van de Stille Week)   
 

1 Dit is een dag van zingen! 

Voorgoed zijn wij bevrijd. 

Gods kracht zal ons omringen, 

zijn liefde duurt altijd. 

Ontsloten is de poort 

scharnierend op de vrede, 

wij zullen binnentreden 

en leven ongestoord. 

 

2  Zijn intocht werd tot teken, 

tot hoeksteen van het recht; 

van vrede kwam Hij spreken, 

van leven warm en echt. 

Gezegend is zijn Naam. 

Hij heeft aan ons zijn leven 

en liefde doorgegeven 

tot grond van ons bestaan 
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3  Dit is een dag van zegen, 

een dag van feest en licht, 

van palmen hoog geheven, 

van zon en vergezicht. 

Geef ons vandaag de moed 

het met uw naam te wagen, 

uw vrede uit te dragen. 

Looft God, want Hij is goed! 

 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Lezen Mattheus 26: 20 t/m 25 
 
Toelichting bij de lezing.  

 
Zingen: Lied 139: 1 en 8  
(zelfde melodie als uit liedboek, andere tekst) 
 

1.      1   HEER, U doorgrondt mij, U ontwart 
         al de geheimen van mijn hart. 
         U ziet mij thuis en onderweg; 
         U hoort de woorden die ik zeg. 
         Waar ik ook ga, ik kom U tegen; 
         U bent vertrouwd met al mijn wegen. 
 

8.  Doorgrond mijn hartsgeheimen, HEER, 
     ik leg ze eerlijk voor U neer. 
     Toets alles wat ik denk en zeg; 
     bewaar mij voor een foute weg. 
     Laat mij in uw nabijheid leven; 
     wil mij voor eeuwig richting geven. 
 

Muziek  
 
Stilte 
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Gedicht  
 
Als er muren voor ons staan, 
doe ons dan de gaten zien 
waar het licht doorheen valt, 
waardoorheen we verder kunnen kijken. 
 
Als er bergen voor ons oprijzen, 
doe ons dan de paadjes zien 
waar onze voeten kunnen gaan, 
waarlangs we verder kunnen komen. 
 
Als de mist ons overvalt, 
doe ons dan de kansen zien 
om stil te staan, stilte te voelen 
waarin we bij U kunnen komen. 
 
En God, misschien, 
als we moed hebben, 
help ons dan het ook te maken:  
die gaten, die paadjes, die kansen. 
 
Zingen: Lied 973: 1 t/m 4 

 

1  Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, 

te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, 

en op te vangen wie zijn thuis verloor, 

halleluja, 

 

2  om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 

te helpen wie geen helper had ontmoet: 

wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 

halleluja, 

 

3  om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 

om op te komen voor wie is verstomd, 

voor wie gevangen zit of is gewond, 

halleluja, 
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4  roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 

gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 

uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. 

Halleluja! 

 
 
GEBEDEN 
Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader   
 
God, 
U hoort onze gebeden en doorgrondt ons verlangen 
hoor ook wat onuitsprekelijk is en waar wij geen woorden  
voor kunnen vinden. 
Sterk ons met uw scheppende Geest, 
die ook Jezus bewoog, uw Zoon, onze Heer. 
 
 
Wij bidden samen: Onze Vader (naar Huub Oosterhuis) 
Onze Vader verborgen, 
Uw Naam worde zichtbaar in ons, 
Uw koninkrijk kome op aarde 
Uw wil geschiede, een wereld 
met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid en brood 
gerechtigheid is en genade – 
waar vrede niet hoeft bevochten 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn,  
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 
Doof de hel in ons hoofd   
Leg uw hand op ons hart 
Breek het ijzer met handen 
Breek de macht van het kwaad. 
Van U is de toekomst 
Kome wat komt. 
Amen. 
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Slotlied: Ga maar gerust. 
 

 
     
    2    Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan  

Ik ben de zon, waardoor het donker knielt  
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan    
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel  
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen  
Ik ben de dag, die schemert in je droom  
 

    3   Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan  
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt  
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen  
ben Ik de hand, die al je tranen wist. 

 
 
WEGZENDING  
 
Zegenbede  
Je dag moge goed zijn 
en de nacht je genadig; 
de hand van een vriend 
moge je vasthouden 
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je zegenen en troosten; 
en God zelf 
Moge je hart vervullen 
Met vrede en vreugde. 
 
 
 

 
 


